
 

Van U is het Koninkrijk  
 ‘Het Koninkrijk in ons’ 

Vraag van de maand: 

Wat doet de Heilige Geest in het hart van de 
mensen? 

 
Doe-opdracht van de maand:  

Lees Galaten 5:22. Hier staan 9 vruchten van de 
Geest. Teken/kleur 9 vruchten en knip deze uit. 
Schrijf in elke vrucht één woord op uit Galaten 

5:22. Hang deze maand de vruchten op een 
plekje waar je ze steeds kan lezen. Zo leer je wat 

goede vruchten zijn.  
 

Extra: knutsel of teken een boom en plak/hang 
daar de vruchten op. 

 
 

📅 Maandtekst:  
‘‘En men zal niet zeggen: Ziet hier, of 
ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk 

van God is binnen ulieden.” 
Lukas 17:21 

 

📖 Lees mee: 

Het Koninkrijk van God is niet 
aanwijsbaar of zichtbaar aan de 

buitenkant. Deze maand herdenken 
we dat de Geest van God is komen 

wonen binnen in Zijn kerk. Hij bouwt 
Zijn Koninkrijk in de harten van 
mensen. Het Koninkrijk van God 

wordt zichtbaar in de vruchten van 
de Geest, want het is een Koninkrijk 

van gerechtigheid, vrede en 
blijdschap. 

 

🙏 Bid mee: 

Dank U Heere, dat ik deze maand 
mag herdenken dat de Geest van 

God bij ons is gekomen. Binnen Uw 
kerk werkt u door. Wilt u werken in 

mijn hart? Om Jezus wil, Amen! 

🎵 Zing mee: 
Heer’ ik hoor van rijken zegen: 3 

 
Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan: 

Gij geeft blinden d'ogen weêr; 
Wil, o, wil nu bij mij stilstaan, 

Werk in mij met kracht, o Heer' 
Ook in mij, ook in mij, 

Werk ook door Uw kracht in mij! 
 



Van U is het Koninkrijk  
Het koninkrijk in ons 
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 “En gevraagd zijnde van de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en 

gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, 

het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.” 
De vraag van de Farizeeën 

De Farizeeën komen opnieuw bij Jezus en stellen Hem de vraag wanneer het Koninkrijk van God zal komen. Uit 

Jezus’ antwoord blijkt hoe anders het Koninkrijk van God is dan wat mensen zich erbij voorstellen. Koninklijk 

betekent vaak: met veel pracht en praal, rijkdom die iedereen mag zien. Maar Jezus zegt over Zijn Koninkrijk dat het 

‘niet met uiterlijk gelaat’ komt. Zijn Koninkrijk kwam heel nederig, toen Hij geboren werd in de kribbe in Bethlehem 

en daar door de verachte herders aanbeden werd. Zijn komst werd in de tempel alleen opgemerkt door Anna en 

Simeon. Dertig jaar later waren het vissers en tollenaars die Hem als Koning (h)erkenden. En al die tijd keek het 

Joodse volk verlangend uit naar de komst van de Messias, maar zagen niet dat Hij al gekomen was. Ze herkenden in 

Jezus niet de beloofde Messias, omdat ze andere verwachtingen hadden van de Messias en Zijn vrederijk. 

De eerste komst van Christus 

Jezus zegt over Zijn Koninkrijk in vers 21: ‘het Koninkrijk is binnen u’. Bedoeld wordt dat het Koninkrijk van God in het 

midden van het Joodse volk gekomen is. De evangelist Johannes verwoordt het zo: ‘En het Woord 

is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond’. Alleen zij die met geestelijke ogen keken, hebben Jezus als 

Immanuël gezien en verheerlijkt. Jezus was Jood onder de Joden, Mens onder de mensen. Johannes de Doper had 

Jezus aangekondigd als Degene Die in het midden van hen stond: ‘Ik doop met water, maar Hij staat midden onder u, 

Dien gij niet kent’ (Joh. 1:26). Johannes wees de Farizeeën toen al op de Heere Jezus Zelf, de Koning van het 

Koninkrijk van God. 

De tweede komst van Christus 

Vanaf vers 22 spreekt de Heere Jezus tot de discipelen over Zijn tweede komst, die ook plotseling zal zijn (vs. 24), 

onverwacht en zonder de specifieke tekenen die zoveel mensen voor ogen hebben. Dat Christus’ komst plotseling zal 

zijn, vraagt van ons een voortdurend onderzoek van onze geest. Leeft in ons hart het verlangen naar de ontmoeting 

met de Heere en zijn we altijd bereid? Eén van de beste hulpmiddelen om dicht bij God te leven is altijd uit te zien 

naar de verschijning van de Heere. 

Zowel de eerste als de tweede komst van Christus zijn aan ons geopenbaard in de Bijbel. De eerste keer kwam Hij in 

zwakheid en vernedering om te lijden en te sterven. De tweede keer zal Hij komen met macht en grote heerlijkheid 

om Zijn vijanden te onderwerpen en te regeren. Bij de eerste komst werd Hij ‘zonde gemaakt voor ons’ (2 Kor. 5:21). 

Bij Zijn tweede komst zal Hij zonder zonde verschijnen voor de volkomen zaligheid van Zijn volk (Hebr. 9:28). Jezus’ 

persoonlijke eerste komst om te lijden en Jezus’ tweede komst om te regeren zijn twee bakens die we nooit uit het 

zicht moeten verliezen. We staan tussen die twee in. Laten we geloven dat ze beide waarachtig en getrouw zijn. 
Bron: Uitleg van het Evangelie van Lukas deel III, J.C. Ryle 

Om over na te denken: 

1. Stelling: Er zullen net zo weinig Simeons en Anna’s zijn in de laatste dag, als bij het begin van het Evangelie (J.C. 

Ryle). Wat bedoelt Ryle hiermee en ben je het met hem eens? 

2. Stelling: Iemand die een goed onderwezen en standvastig christen wil zijn, moet voortdurend de twee komsten 

van Christus voor ogen houden. Een helder inzicht hierin kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor profijtelijk 

Bijbellezen (J.C. Ryle). Herken je dit in je eigen leven? Zo ja, hoe heeft de gedachte aan Christus’ twee komsten 

invloed op het vruchtbaar Bijbellezen? 

3. De Thessalonicenzen bekeerden zich om de levende God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten 

(1 Thess. 1:9-10). Zijn het dienen en verwachten bij ons ook in evenwicht? 

4. Lees Heidelbergse Catechismus zondag 18 vraag 49 en zondag 19. Hoe helpt de overdenking van Christus’ 

hemelvaart om Christus’ tweede komst te verwachten? 


