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‘Geen aards koninkrijk’
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Waarvoor was het nodig dat Jezus koning
werd van een hemels Koninkrijk en niet van
een aards koninkrijk?

Knip uit papier twee kronen. Op de ene
kroon schrijf je: aards koninkrijk en op de
andere kroon schrijf je: hemels Koninkrijk.
Jezus zegt: Mijn Koninkrijk is niet van deze

wereld. Jij gaat ontdekken wat het verschil is.
Schrijf woorden of maak tekeningen op de
goede kroon. Wat hoort bij een aards
koninkrijk en wat hoort bij een hemels
Koninkrijk? Als je dat hebt gedaan, kun je
heel duidelijk het verschil zien tussen een
aards en hemels k(K)oninkrijk.
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“Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is
niet van deze wereld. Indien Mijn
Koninkrijk van deze wereld was, zo
zouden Mijn dienaren gestreden
hebben, opdat Ik de Joden niet was
overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk
niet van hier.”
Johannes 18:36

Toen de Heere Jezus op aarde was
hoopten veel mensen dat Hij hier Koning
zou worden. In de Lijdenstijd zien we
Jezus voor stadhouder Pilatus staan en
die vraagt aan Hem: Bent U de Koning
van de Joden? Jezus antwoordt dat Zijn
Koninkrijk niet van deze wereld is. De
Heere Jezus is naar deze wereld
gekomen om van de waarheid te
getuigen. ledereen die naar Zijn
waarheid luistert en gehoorzaamt, hoort
bij Zijn Koninkrijk.

Dank U Heere, dat wij mogen leren en
zien dat U geen aardse koning bent,
maar een hemelse Koning. U bent veel
machtiger dan alle koningen op deze
aarde. Wilt u mij elke dag wijzen op Uw
Koninkrijk?

Om Jezus wil, Amen!

De HEER regeert; de hoogste Majesteit,
Bekleed met sterkt’, omgord met
heerlijkheid
Bevestigt d’ aard’, en houdt door Zijne
hand
Dat schoon gebouw onwankelbaar in
stand.

Psalm 93:1
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Lezen: Johannes 18:28-40 Zingen: Psalm 22:4,6; Psalm 16:3,4,6

“Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden
Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van
hier.”

Jezus voor Pilatus
Onterecht beschuldigd, gevangengenomen en ondervraagd door Pilatus: het onrecht stapelt zich op voor de Heere
Jezus. Toch lezen we niets van verzet, maar alleen van een gewillige gehoorzaamheid, omdat Hij het doel voor ogen
had: Mijn spijs is, dat Ik doe de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge (Joh. 4:34). Het
Koninkrijk der hemelen werd door Jezus gevestigd op aarde. Daarom wilde Hij tot het laatste toe de beker drinken
die de Vader Hem gegeven had te drinken (Joh. 18:11). Pilatus vraagt Jezus of Hij werkelijk de Koning der Joden is.
Het zal wellicht wat spottend geklonken hebben. Jezus zag er niet uit als de Koning der koningen, maar was geslagen,
veracht, vernederd en naar het uiterlijk niet koninklijk gekleed. Jezus antwoord met een wedervraag waarin Zijn
genade doorklinkt. Hij opent als het ware Zijn hart voor Pilatus en geeft hem de mogelijkheid tot bekering, tot het
belijden van Jezus als Koning. Maar Pilatus wordt boos en gaat niet in op Jezus’ vraag.

Geen aards Koninkrijk

Dan openbaart Jezus de aard van Zijn Koninkrijk: het is geestelijk, heeft zijn oorsprong in de hemel, maar tegelijk valt
heel de aarde onder haar machtsgebied. Zijn koninkrijk staat vast, is eeuwigdurend en vormt daarom geen
bedreiging voor het aardse Romeinse rijk. Jezus is de geboren Koning van dit Koninkrijk. Hij is uit de hemel gekomen
om Zijn Koninkrijk te stichten door te getuigen van de waarheid. Hij is Zelf de Waarheid! (Joh. 14:6). Pilatus ziet niet
dat de waarheid een Persoon is en antwoordt bijna achteloos op Jezus’ openbaring: Wat is waarheid? Een vraag die
bij hem niet leidt tot verootmoediging en geloof in de Koning der koningen.

Burgers van het Koninkrijk

Als bewijs dat Zijn Koninkrijk niet van deze aarde is, noemt Jezus dat Zijn dienaren anders wel gestreden zouden
hebben. De opdracht voor de burgers van het Koninkrijk is om de geestelijke strijd te strijden, en niet de aardse
wapens op te pakken. Paulus verwoordt het zo: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker
verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus (Fil. 3:20). Als we burgers van het Koninkrijk der hemelen geworden
zijn door bekering en geloof, leven we met de hemel in ons hart. De christelijke levenswandel wordt dan gekenmerkt
door verwachten, door het reikhalzend uitzien naar de verhoogde Koning der koningen, Die terug zal komen op de
wolken en Zijn Koninkrijk volmaakt zal openbaren. Dan zal de strijd ten einde zijn voor ieder die in Hem gelooft.

Om over na te denken:

1. LeeslJesaja52:13 —53:12 en Johannes 18:28 — 19:7. Neem de tijd om te overdenken hoe de profetie van Jesaja
werkelijkheid geworden is in het leven van de Heere Jezus. Hoe helpt de overdenking van Jezus’ vernedering
ons in onze (dank)gebeden en christelijke levenswandel?

2. Lees Openbaring 5. Met welke Namen wordt de Heere Jezus hier beschreven en wat is de reactie van de
engelen en ouderlingen? Hoe helpt dit ons om ons verlangen naar het eeuwige, volmaakte Koninkrijk en de
nabijheid van de Heere Jezus op te wekken en gestalte te geven in ons dagelijks leven?



