
 

Van U is het Koninkrijk  
 ‘Kinderen in het Koninkrijk’ 

 

 
 

Vraag van de maand: 

Lees Mattheüs 18:1-6. Hier gebruikt de Heere 
Jezus ook een kind als voorbeeld. Wat wil de 

Heere ons leren door dit voorbeeld? 

 
Doe-opdracht van de maand:  

Vertel een ander kind/andere kinderen deze 
maand iets over de Heere Jezus. Je kan ook een 

kaart of boekenlegger kleuren met een 
Bijbeltekst en deze geven.  

 

 
 
 

📅 Maandtekst:  
“En zij brachten kinderkens tot Hem, 

opdat Hij ze aanraken zou; en de 
discipelen bestraften degenen, die ze 

tot Hem brachten. Maar Jezus, dat 
ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide 

tot hen: Laat de kinderkens tot Mij 
komen, en verhindert ze niet; want 
derzulken is het Koninkrijk Gods.’’ 

Markus 10: 13 en 14 

 

📖 Lees mee: 

Jezus nam het zijn eigen discipelen 
kwalijk dat ze de kinderen tegen 

hielden. Jezus wilde dat de kinderen 
bij Hem kwamen. En dat is nu nog 

steeds zo. Kinderen mogen niet 
tegengehouden worden, maar 

moeten juist aangemoedigd worden 
om tot Jezus te gaan. De kinderen 
horen erbij, juist voor hen is het 

Koninkrijk van God. 
 

🙏 Bid mee: 

Dank U Heere, dat U in de Bijbel zo 
duidelijk heeft gezegd dat kinderen 

niet tegengehouden mogen worden. 
en dat ook ik bij Uw Koninkrijk mag 

horen. Wilt U mij helpen om elke dag 
tot u te komen en meer te leren over 

U? Om Jezus wil, Amen! 

🎵 Zing mee: 

Laat de kind'ren tot Mij komen, 
alle, alle kind'ren. 

Laat de kinderen tot Mij komen, 
niemand mag ze hind'ren. 

Want de poorten van Mijn rijk 
staan voor kind'ren open, 
laat ze allen groot en klein 

bij Mij binnen lopen. 
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Kinderen in het Koninkrijk – Markus 10:13-16 

Lezen: Markus 10:1-16   Zingen: Ps. 131:1-4 
 

“Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. Voorwaar 
zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.” 

 
Kinderen tot Jezus gebracht 

Nadat Jezus onderwijs gegeven heeft over het huwelijk (vs. 5-9), worden kleine kinderen bij de Heere Jezus 
gebracht (letterlijk: gedragen) om door Jezus aangeraakt te worden. Aanraken betekent hier ‘de handen 

opleggen’, wat gepaard ging met het uitspreken van een zegen om Gods bescherming over het jonge leven. 
Dit mooie verlangen van de ouders wordt door de discipelen ruw aan de kant gezet – in hun ogen waren 

kinderen niet belangrijk genoeg om bij de Heere Jezus te komen. Dat komt hun op een bestraffing te staan 
en een les in vernedering. 

 
Kinderen als voorbeeld gesteld 

Jezus maakt direct duidelijk dat kinderen bij Hem van harte welkom zijn, dat ook zij mogen komen en deel 
uitmaken van het Koninkrijk van God. Het kind met zijn ontvankelijkheid en afhankelijkheid staat zelfs 

dichter bij God dan de volwassene die onafhankelijk van God wil leven. Jezus benadrukt in vers 15 dat het 
Koninkrijk van God ontvangen moet worden. Zoals een kind vol verwachting uitziet naar het ontvangen van 

cadeautjes voor zijn verjaardag, zo mogen wij vol verlangen uitzien naar wat Jezus ons wil geven als we 
komen tot Hem. Als we de houding, de gesteldheid van een kind hebben, zullen we het Koninkrijk kunnen 

ontvangen. Deze levenshouding betekent sterven aan onze eigen volwassenheid en klein en afhankelijk van 
God worden. Om zo in gehoorzaamheid Hem lief te hebben, te dienen en te volgen. 

 
Kinderen gezegend door Jezus 

Na deze les aan Zijn discipelen neemt Jezus de kinderen bij Zich, omarmt hen, legt Zijn handen op hen en 
zegent hen. Wat een prachtig beeld, ook voor volwassenen die worden als een kind om Zijn Koninkrijk te 

ontvangen, om Jezus Zélf te ontvangen in het komen tot Hem. 
 

Om over na te denken: 
1. Stelling: We zijn geen volwassen christenen totdat we Christus’ liefde voor kinderen delen.  

Wat vind je van deze stelling in het licht van Filippenzen 2:5? 
2. Voor de Heere Jezus waren kinderen net zo belangrijk als volwassenen – het Koninkrijk der hemelen is 

voor ieder die tot Hem komt. Hoe laten wij onze liefde voor kinderen blijken, thuis, in de gemeente en 
in de samenleving? Weerspiegelt dat Jezus’ liefde voor kinderen? 

3. De levenshouding van een christen wordt gekenmerkt door o.a. ontvankelijkheid, afhankelijkheid, 
eenvoud, gehoorzaamheid en nederigheid. Is dit herkenbaar? Kan je voorbeelden noemen uit je leven 

met de Heere waaruit dit blijkt? 
 

Om voor te bidden: 
Bid voor de kinderen uit de gemeente, van school, uit de straat en de wijk dat ze de liefde van de Heere 

Jezus mogen ervaren in hun leven. Bid in het bijzonder ook voor alle mensen die als kind gedoopt zijn, maar 
niet meer geloven. Dat ze de weg terug naar Jezus mogen vinden! 

 


