
 

Geloven met 

kinderen 

Naar de kerk  
 

Uitleg voor kinderen en hun ouders 

We mogen onze kinderen bij de Heere Jezus brengen, zoals we le-

zen in Markus 10:13-16. Zodat de Heere Jezus hen aan kan raken en 

hen kan zegenen.  We willen elkaar aanmoedigen om onze kin-

deren bij God te brengen. In deze flyer wordt uitgelegd hoe we 

onze kinderen al jong kunnen helpen bij het naar de kerk gaan.  



Hoi!!! 

Nog even en je mag mee naar de kerk! Wat fijn dat 

je erbij mag zijn! Misschien zijn er best wat dingen die 

moeilijk zijn. Daarom hebben we dit boekje gemaakt 

om jou iets uit te leggen over de kerkdienst! 

Waarom gaan we naar de kerk? 

Als we in de Bijbel lezen over de sabbatdag lezen we dat het een dag is 

om God te prijzen! Dat kun je lezen in Psalm 92. Misschien dat papa en/of 

mama of iemand anders die psalm eens kan lezen met jou. En daarom 

zingen we in de kerk vaak psalmen die gaan over het loven van God. 

Want God is GOED, TROUW, Hij ZORGT elke dag voor jou! In vers 5 van 

psalm 92 staat dat we mogen   JUICHEN. Probeer maar mee te zingen 

met de psalmen. Dan juich je eigenlijk voor de Heere God, omdat Hij zo 

goed is voor ons! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de kerk gaan te moeilijk? 

Misschien zijn er dingen die je nog best moeilijk vindt. Dat geeft niet. Weet je 

nog dat je niet kon tellen tot 10? En toch kan je het nu al. Elke dag mogen 

we opnieuw leren van de Heere God. Wat we nog niet weten, dat komt 

vanzelf. Ook dominee’s en papa’s en mama’s leren nog elke dag. De   Bij-

bel is zo dik, omdat God zo groot is. We hebben een heel leven lang om 

Hem steeds beter te leren kennen. En als je iets niet weet, mag je het altijd 

vragen! 

 

Wist je dat? 

* Op de nieuwsbrief staan vragen over de preek van de   morgendienst. Sa-

men met papa of mama kun je die vragen maken en in een schriftje schrij-

ven. Je schriftje kun je inleveren in de rode bakken die in de hal staan. Voor 

elke vraag krijg je een punt. En als je heel veel punten hebt, mag je een 

boek uit kiezen. 

Doe je mee? 

* Op www.kerkboekje.nl staan ook  tips om je te helpen om naar de preek 

te   luisteren. 

* Op de boekenplank, in de Aldegondezaal staan ook boekjes die je helpen 

om de Heere God beter te leren kennen. 

 

We wensen je een GEZEGENDE dienst! 
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Wat we nog meer horen en zien in de kerk?  

Binnenkomst: 

Voor de dienst komen de ouderlingen en diakenen naar binnen. Dat is 

de kerkenraad. Zij zorgen samen voor de gemeente. Bidt voor hen! 

Gebed: 

Voor de dienst zijn we allemaal stil. De dominee bidt en sommige man-

nen gaan staan om te bidden. Ook jij mag bidden!  

Bijvoorbeeld: Dank U Heere God, dat we U mogen kennen en dat U zo 

goed voor ons zorgt. Helpt U ons om naar Uw Woorden te luisteren als 

we lezen uit de Bijbel , als we zingen en als de Dominee Uw Woorden uitlegt. Onze 

gedachten kunnen soms zo snel afdwalen, maar helpt U ons om ons te richten op U! 

Helpt U onze Dominee! Vergeeft U wat niet goed is en helpt U mij om steeds meer op 

de Heere Jezus te gaan lijken! Om Jezus wil! Amen 

Mededelingen: 

Daarna leest de ouderling van dienst de mededelingen voor. Men-

sen die ziek zijn vragen of we bidden voor hen en als er iets blij’s is 

danken we met heel de gemeente ervoor. We zijn samen blij en sa-

men verdrietig. ( In de Bijbel staat dat in Romeinen 12:15) 

Zegen: 

De dominee zegent de gemeente namens de Heere God. 

Zingen: 

In de kerk komen we samen om God te prijzen. Dat kun je lezen in 

Handelingen 2:47. Dat doen we door te zingen. Misschien ken je 

niet alle woorden, maar bedenk dan maar wat jij weet van de Hee-

re God en waar je Hem dankbaar voor bent. 

Hier kun je iets tekenen over de preek! 



Zingen en Preek wisselt elkaar af 

Dankgebed 

De dominee dankt voor wat we mochten leren..  

Zingen 

Zegen 

We gaan staan. De dominee zegent de gemeente namens 

de Heere God. 

Naar huis 

 

Bijzondere diensten 

Of het Avondmaal wordt gevierd. 

Tien geboden: 

De 10 geboden worden voor gelezen. Het herinnerd ons aan regels 

die goed voor ons zijn. God wil ons helpen om van Hem en elkaar te 

houden. 

Twaalf artikelen: 

Daarin horen we wat we samen geloven. God is onze Vader en zorgt 

voor ons, De Heere Jezus vergeeft onze zonden en de Heilige Geest 

wil ons leiden. 

Er wordt gezongen 

Bijbel lezen: 

We lezen het Bijbelgedeelte waar we over na denken met de ge-

meente. We leren meer over Wie God voor ons wil zijn. Vaak zingen 

we psalmen die bij het Bijbel gedeelte passen. Probeer maar te ont-

houden wat je nu weer  hebt geleerd over de Heere God.  

Gebed: 

Met de gemeente danken en bidden we voor elkaar en Wie God voor 

ons wil zijn en voor de mensen om ons heen, ver weg en dichtbij. 

Zingen 

We zingen uit ons psalmboek. Er is ook een collecte voor de kerk en 

een goed doel. 

Preek: 

De dominee legt het Bijbelgedeelte uit wat we samen gelezen heb-

ben. Op de nieuwsbrief staan de punten. Misschien kan je al een 

beetje schrijven en kan je woordjes opschrijven die gaan over de Hee-

re God. Of je maakt een tekening over wat je hoort. Zo kan je beter 

onthouden wat je geleerd hebt van God.  


