
 

 

 

 

Want er zal een Rijsje voortkomen 

uit den afgehouwen tronk van Isaï, 

en een Scheut uit zijn wortelen zal 

Vrucht voortbrengen. 

 

Jesaja 11: 1 

Lied 

Psalm 42 vers 3 

O mijn ziel, wat buigt g' u 

neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen 

weder; 

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

Want Gods goedheid zal uw 

druk 

Eens verwiss'len in geluk. 

Hoop op God, sla 't oog naar 

boven; 

Want ik zal Zijn naam nog 

loven. 

 

  

Gebed 

Heere God, Het kan soms dor 

en dood zijn in de natuur. Het 

lijkt dan wel of er niets groeit. 

Dat lezen we ook in de 

maandtekst. Het koningshuis 

van David leek weg. Maar de 

Heere Jezus zou komen. Hij 

zorgt voor de mooie vrucht 

van vergeving en troost en 

bemoediging als het donker is 

in ons leven. Mogen we deze 

maand die vrucht ontdekken?                                     

Om Jezus wil. Amen. 


