
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 3:30  

Bijbelrooster  
Groeien- 

In het Huis van  
onzen God 
November 

 

Hij moet wassen 
 

maar ik minder worden 

 

Hoe kunnen we groeien in het Huis van 

onze God? 

Schrijf de dikgedrukte woorden hier op. 

En misschien ontdek je er nog wel meer 

deze maand. Schrijf ze er dan bij! 

 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

Lees ook Zondag 38 van de 

Heidelbergse Catechismus.  

Hier gaat het over de geboden van de 

Heere,  die goed voor ons zijn.  

Wat gebiedt God in het vierde gebod? 

Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het 

predikambt, en de scholen 

onderhouden worden, en dat ik, 

inzonderheid op den sabbat, dat is, op 

den rustdag, tot de gemeente Gods 

naarstiglijk kome, om Gods Woord te 

horen, de Sacramenten te gebruiken, 

God den Heere openlijk aan te roepen, 

en den armen christelijke handreiking 

te doen; 

Ten andere, dat ik al de dagen mijns 

levens van mijn boze werken ruste, den 

Heere door Zijn Geest in mij werken late, 

En alzo den eeuwigen sabbat in dit 

leven aanvange.  

 



 

 
 
  
 

 

 

 Lees vers 6 t/m 13. Je bent gelukkig als 

de Heere je kracht is! Je naar Zijn Woord 

luistert en doet. Als het moeilijk is zoeken 

ze kracht bij de Heere! 

Lezen Psalm 122 

Lees vers 1. David is blij als hij mensen 

ziet die naar het Huis des Heeren gaan. 

Ben jij ook blij als je zet dat er samen 

met jou nog meer mensen naar de kerk 

gaan? 

Lees vers 2, 3 en 4. Besef dat God ons 

ook een kerk, een plek  heeft gegeven 

om Hem te loven en te danken. 

Lees vers 5. Als de Heere naar ons leven 

kijkt en recht moet spreken,  dan staan 

we schuldig voor God. Denk maar aan 

de wet die we horen op zondag. Maar 

we mogen ook leren, iedere zondag en 

elke dag opnieuw dat er vergeving is bij 

de Heere. 

Lees vers 6,7, 8. Bid om vrede voor de 

gemeente,  voor jullie gezin,  voor de 

plekken waar je mag komen, voor de 

regering! 

Lees vers 9. Zoek naar het goede voor 

elkaar en voor de gemeente.  

Lees vers 5,6 en 7. We mogen blij zijn om 

de werken van de Heere.  Kan jij eens 

benoemen wat God heeft gemaakt en 

doet? 

Lees vers 13, 14 ,15 en 16. Als je dichtbij 

de Heere leeft leer je om te vertellen dat 

de Heere goed is, dat Hij je Rotssteen is! 

Begin daar maar vroeg mee. Dan 

belooft de Heere dat je zelfs als je grijs 

bent en oud, vruchten zal dragen! 

Lees de dikgedrukte stukjes.  Schrijf ze op 

voor jezelf , leg ze in je Bijbel als je naar 

de kerk gaat en probeer daar aan te 

denken op zondag! 

Lezen Psalm 84 

Lees vers 1t/m 4. Je kunt Gods liefde zien 

bij het altaar.  Daar werd het offer 

gebracht.  Wij mogen Gods liefde zien 

door te denken aan het offer aan her 

kruis.  Daar heeft Hij de straf op de zonde 

gedragen.  

Lees vers 5. Prijs de Heere gestadiglijk= 

voortdurend!  
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Groeien, in het Huis van onze God- 

november 

 

In dit Bijbelleesrooster lezen we over 

Groeien in het huis van onze God. Deze 

keer gaat het er over dat wij groeien in 

de kerk. Daar mogen we leren over de 

Heere God. Ook leren we uit de Bijbel 

hoe we naar de kerk mogen gaan. 

 

Lezen Psalm 92 

Deze psalm is speciaal voor de sabbat 

geschreven. Ook wij kunnen hieruit leren 

over de zondag. 

Lees vers 2. In de lofpsalmen zingen we 

over Wie de Heere is. In dit vers staat dat 

Hij de Allerhoogste is. Het is goed om 

daar bij stil te staan. Als we een psalm 

zingen in de kerk, kijk dan eens hoe de 

Heere wordt genoemd. 

Lees vers 3. Hier staat dat we mogen 

vertellen over Gods goedheid en trouw. 

Als we bidden en danken in de kerk hoor 

je ook de trouw van de Heere.  Hij zorgt! 

Lees vers 4. Heb je wel eens gekeken 

naar het orgel in de kerk? Daar kun je 

veel instrumenten horen. Door een lied 

leer je denken over de Heere.  

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 


