
 

 

 

 

Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is 

degene die het Woord hoort en verstaat, die 

ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 

honderd-, de ander zestig-, en de ander 

dertigvoud. 

MATTHEÜS 13:23 

Lied 

Psalm 72 : 9 

De stedelingen zullen bloeien, 

Gelijk het malse kruid. 

Zijn naam en roem zal eeuwig 

groeien; 

Ook zal, eeuw in, eeuw uit, 

Het nageslacht Zijn grootheid 

zingen, 

Zolang het zonlicht schijn', 

Hun zal een schat van 

zegeningen, 

In Hem, ten erfdeel zijn.  

Gebed 

Heere God, U kent ons het 

allerbeste.  

U weet wat er in ons hart leeft. 

Zonde, zorgen, angst, pijn of 

blijdschap, dankbaarheid.  

Soms is dat een reden om niet 

naar Uw Woord te luisteren.   

Neemt Uzelf die 

verhinderingen weg, want U 

kwam om zondaren zalig te 

maken en te vergeven. 

Mag Uw Woord, groeien, 

wortelen en  vrucht gaan 

dragen in ons hart?  

Om Jezus wil,  Amen. 


