
Bijbelstudie Oktober – Groeien in Gods Woord  

Lezen: Jakobus 1:19-27, 1 Petrus 1:13-25  
  

Groeien in geloof betekent dat we meer op Christus gaan lijken. En wat is het dan 
heerlijk dat de Heere Zelf ons de bijbel heeft gegeven – het door de Heilige Geest 
geïnspireerde Woord van God (2 Tim. 3:16, 1 Petr. 1:21). Om hierdoor de Heere 
Jezus beter te leren kennen en te mogen groeien in genade.  
  
Het woord, de leer van het Evangelie, wordt door God in ons hart geplant. Hij 
zorgt ervoor dat het zaadje in goede aarde geplant wordt zodat het vrucht kan 
dragen voor Hem. Petrus noemt dit het ‘onvergankelijk zaad’ (1 Petr. 1:23). Wat 
een wonder – zaad dat voor eeuwig blijft. Gods werk blijft voor altijd bestaan.  
  
De tegenstelling tussen het aardse, zondige leven en Gods werk in de harten van 
mensen komt ook in de brief van Jakobus aan de orde. Hij roept ons op om alle 
zonde, alle vuilheid af te leggen zodat we het woord met zachtmoedigheid 
kunnen ontvangen. Ontvángen – we krijgen het nieuwe leven van de Heere, uit 
genade.  
  
Maar direct daarna, in vers 22, zegt Jakobus dat we niet alleen hoorders, maar 
ook daders van het Woord moeten zijn. De kanttekening zegt daarbij: “die met de 
harten geloven ter rechtvaardigheid, hun leven naar de leer van Christus schikken, 
en hun geloof met de vruchten der bekering tonen.” De Heere vraagt van ons dat 
we het Woord ontvangen door geloof en in gehoorzaamheid. Dat betekent dat 
we elke dag opnieuw verlangen gevoed te worden door het Evangelie om zo dicht 
bij Jezus te mogen leven en te groeien in het geloof.  
  
Wat een wonder is het dan, dat God ons de Bijbel gegeven heeft, die we in onze 
eigen taal kunnen lezen en waarin we alles van en over Hem kunnen leren wat we 
nodig hebben.   
  
Maar hoe lezen we de Bijbel? Hoe kunnen we er elke dag meer uit leren?  
 

 
1. Begin de stille tijd met gebed. Dank de Heere dat Hij Zijn Woord 
gegeven heeft waarin Hij Zichzelf openbaart. Bid dat de Heere alle 
afleidingen en zondige gedachten wegneemt bij het lezen van de Bijbel 
en vraag om een nederig hart wat bereid is het Woord te ontvangen.  
2. Kies een Bijbelboek om de komende tijd te lezen. Lees het 
Bijbelgedeelte één keer aandachtig door.  
3. Lees het gedeelte vers voor vers door en zoek de referenties naar 
andere Bijbelteksten op. Lees de kanttekeningen op de Statenvertaling 
erbij.  
4. Wat is de kernboodschap van dit gedeelte? Probeer het in één zin 
samen te vatten en schrijft het eventueel op. Kijk hierbij ook naar de 
context waarin dit gedeelte staat.   
5. Lees de uitleg in een Studiebijbel, een verklaring of 
bijbelstudieboekje over dit gedeelte. Of gebruik één van de 
Bijbelstudiemethoden om het gedeelte verder uit te diepen.  
6. Schrijf op wat je geleerd hebt uit dit gedeelte en wat je wilt 
onthouden.  
7. Bid en dank de Heere n.a.v. wat je geleerd hebt uit dit 
Bijbelgedeelte. Pleit op Gods beloften!  

  
 Om te doen:  

• Zoek vijf Bijbelteksten op die over het Woord gaan. Print ze uit of 
maak er kaarten van om neer te zetten, zodat je deze 
Evangeliewoorden kunt bewaren in je hoofd en hart.  
• Lees zendingsverhalen over Bijbelvertaalwerk op bijvoorbeeld de 
website van de ZGG, TWR of Wycliffe. Bid voor de vertalers en het 
vertaalwerk, dat het tot rijke zegen mag zijn voor de mensen.  

  
Zingen: Psalm 119:45,46, 53.  
 
 
 

https://www.goedinvorm.nu/toerusting/alle-artikelen/24-bijbelstudiemethoden
https://zgg.nl/zoeken-naar-de-taal-van-het-hart.html
https://www.twr.nl/bid-voor-ons-vandaag-en-morgen/
https://wycliffe.nl/waarom/


 

 

 

 

Ontvangt met zachtmoedigheid 

het Woord, dat in u geplant wordt, 

hetwelk uw zielen kan zalig maken. 

JAKOBUS 1:21b 

Lied 

Psalm 95 vers 4 

Want Hij is onze God, en wij 

Zijn 't volk van Zijne 

heerschappij, 

De schapen, die Zijn hand wil 

weiden; 

Zo gij Zijn stem dan heden 

hoort, 

Gelooft Zijn heil- en troostrijk 

woord; 

Verhardt u niet, maar laat u 

leiden.  

Gebed 

Heere God, U bent een Vader, 

Die voor ons zorgt.                    

U geeft Uw Woord waaruit we 

U steeds beter mogen leren 

kennen.                                      

U wilt onze zonden vergeven.  

We danken U daarvoor. 

Mogen we ook leren om vast 

te blijven staan in Uw Woord,  

zodat we geen zonde meer 

willen  doen.                                       

Om Jezus wil. Amen. 


