Manieren om Gods Woord te laten
groeien.

Lezen 1

Daarom danken wij ook God zonder
ophouden, dat, als gij het Woord der
prediking van God van ons ontvangen
hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als
der mensen woord, maar (gelik het
waarlijk is) als Gods Woord, dat ook
werkt in u, die gelooft.

1 THESSALONICENZEN 2:13

1. Hoe dankt Paulus God®?

2. Wat hebben ze ontvangen?

3. Hoe hebben ze het Woord
aangenomen?

> Besef: Het is het Woord van God!

Manieren om in Gods Woord te laten
groeien.

Lezen 2

Het woord van Christus wone rijkelijk in u,
in alle wijsheid; leert en vermaant
elkander, met psalmen en lofzangen, en
geestelike liederen, zingende den
Heere met aangenaamheid in uw hart.
KOLOSSENZEN 3:16

1. Wat moet erin ons hart wonen?

2. Welke wijze dingen heb jij al
geleerd uit de Bijbel?

3. Wat betekent: leren en
vermanene

> Wees er veel mee bezig!
> Bemoedig elkaar en zing!

Hij moet wassen

maar ik minder worden

Bijbelrooster
Groeien-In Gods Woord
Oktober




In Gods Woord- oktober

In dit Bijbelleesrooster lezen we over
Groeien in Gods Woord. Gods Woord
wordt in ons geplant. In de maandtekst
lezen we dat we Gods Woord met
zachtmoedigheid moeten ontvangen en
dat het ons kan zalig maken. Gods
Woord leert ons nog meer. Ook krijgen
we tips vanuit de Bijbel aangereikt hoe
we met het geplante Woord om mogen
gaan.

Lezen Jakobus 1:19-27
1. Wat moeten we doen voordat
Gods Woord in ons geplant wordt?
Vers 19, 21.

2. Hoe moeten wij Gods Woord
ontvangen<¢ Vers 21.

3. Wat moeten we doen volgens vers
22¢

4. Vers 23 en 24 zegt iets over
kijken in de spiegel. Als jij ‘s
morgens in de spiegel kikt en je
doet verder niets, dan zit je haar
nog steeds door de war. Zo is het
ook als je niets doet met Gods
Woord. Dat heeft geen zin.

5. In vers 25 lezen we een belofte
als we Gods Woord horen en
doen. Welke?¢

Lezen 1 Johannes 2:12-14

In dit stukje lezen we 4 belangrijke
dingen over het Woord van God.
Johannes plant Gods Woord ter
bemoediging aan de gelovigen.

1. Vers 12. De Heere Jezus kwam
naar deze aarde om onze zonden
te vergeven. Ditis een
bemoediging om te horen. Het
kan ook voor jou en mij!

2. Vers 13. Ze leerden God kennen,
Die er altijd al is geweest. Bedenk
eens wat jij al weet over God.
Dank God voor Wie Hij is! Dan
mag Hij groter worden.

3. Vers 13 en 14. Door het Woord te
gebruiken leerden ze te
overwinnen van de satan. Ze zijn
standvastig gebleven in God en
Ziin Woord. Ook een les voor ons.
Lees de Bijbel en wordt zo
standvastig om God te blijven
dienen en weerstand te bieden
tegen de zonde. Ook de Heere
Jezus had de Bijbel nodig om
tegenstand fe geven aan de
duivel.

4. Vers 13. Ze hebben God als Vader
leren kennen en horen bij God.
Loek en lees stukjes uit de Bijbel
over God de Vader.




