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Augustus Onderweg... zingend
Ha jongens en meiden van de Marnixkerk,

Het is augustus en tijd voor de nieuwe maandtekst. Deze maand staat het thema centraal:
Onderweg... zingend. We lezen in op weg naar Vast en Zeker dat iedereen op deze weg
graag zingt. De tekst voor deze maand staat in Kolossenzen 3: 16. We gaan weer naar de
tekst kijken met de W- vragen.

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met
psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in
uw hart.

Over Wie gaat het in dit vers? Het gaat over u, in wie Gods Woord rijkelijk woont. En ook
over elkaar.

Wat moeten we doen? Gods Woord rijk in ons laten wonen, elkaar vermanen/ bemoedigen
in alle wijsheid met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

Waar moet het woord wonen? In jouw en in uw hart. Een hart wat graag zingt en blij wordt
van wat het mag leren.

Wanneer? Elke dag.

Waarom? We hebben onderwijs en vermaning/ bemoediging nodig. Het is goed om de
Heere te loven. Dan krijgt Hij alle eer.

Luisteren naar de Bijbel In de Bijbel lezen we over Petrus die zingt in de gevangenis. Kan je
dat begrijpen? Lees maar! Lees het verhaal in de Kijk en Luister Bijbel 2 Paulus en Silas in de
gevangenis op blz. 182-193.

Zingen: Psalm 67:2
Gebed

Heere God, we lezen over Paulus en Silas die in zulke moeilijke omstandigheden zingen. In
de maandtekst leren we dat we elkaar mogen bemoedigen met psalmen en lofzangen en
geestelijke liederen en ook dat U daar van houdt. Mogen we zo elke dag liederen zingen en
ook elkaar aanmoedigen. Om Jezus wil, Amen.






