
Maand Onderweg… 
Op naar vast 
en zeker  

Bijbeltekst Bijbelverhaal  Doen!  

Juli 

Kijktafel  

… 

kerk/huis. 

 
 

… met God 

Blz.27 

Maar nu zijn zij 
begerig naar een beter 
vaderland, dat is naar 
het hemelse. Daarom 

schaamt Zich God 
hunner niet, om hun 

God genoemd te 
worden, want Hij had 
hun een stad bereid. 

Hebreeën 11:16 
 

• Samuel. Elke dag 
in de tempel.  
1 Samuel 2:18-21 

➢ Kerk/ huis 

 

Juli Onderweg… met God 

Ha jongens en meiden van de Marnixkerk, 

Het is juli en tijd voor de nieuwe maandtekst. Deze maand staat het thema centraal: 
Onderweg… met God.  We lezen in op weg naar Vast en Zeker dat Solana, de zus van Sam 
terug gekomen was. Ze was afgedwaald van de weg van Vast en Zeker. Ze leerde verlangen 

naar een beter Vaderland! De tekst voor deze maand staat in Hebreeën 11:16. We gaan 
weer naar de tekst kijken met de W- vragen.   

 

Maar nu zijn zij begerig naar een beter vaderland, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt 
Zich God hunner niet, om hun God genoemd te worden, want Hij had hun een stad bereid. 
Hebreeën 11:16 
 
Over Wie gaat het in dit vers? Over mensen die verlangen naar een beter Vaderland.  De 
aardse dingen zijn tijdelijk en gaan voorbij. Ze verlangen naar de stad , Die God bereid heeft. 
Die stad is er echt en blijvend.  
Wat doet God voor hen? Hij noemt Zich: hun God. Hij heeft een stad voor hen bereid.  
Wanneer zal dat zijn? Als dit aardse leven voorbij is. 
 
Luisteren naar de Bijbel In de Bijbel lezen we over Samuel die elke dag in de tempel bezig 

was. Zo mogen wij ook graag bezig zijn met de dingen van God , verlangend naar een beter 

vaderland. 

Lees het verhaal in de Kijk en Luister Bijbel 1 Samuel , de knecht van God op blz. 100-107 

Zingen Psalm 84 

Gebed 

Heere God, mogen we net als Samuel graag bezig zijn met de dingen die bij U horen. We 

mogen dan bij U horen, U onze God noemen en weten dat U een stad klaar maakt voor 

iedereen die in U gelooft. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


