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1 Johannes 1:7

Ha jongens en meiden van de Marnixkerk,

Het is mei en tijd voor de nieuwe maandtekst. Deze maand staat het thema centraal:
Onderweg... zegeningen. We lezen in op weg naar Vast en Zeker dat het g T
reddingsplan uitgevoerd is. De Heere Jezus kwam naar deze aarde om
ons te redden van onze zonden. En Hij wil ons niet alleen vergeven,
maar laat ook zien dat Hij van ons houdt en voor ons zorgt. Hij geeft ons
te eten. De tekst die we deze maand leren gaat over de Heere Jezus,
Die het Licht is en vergeeft. Als wij in het licht wandelen hebben we ook ¥
gemeenschap met elkaar. De tekst voor deze maand staat in 1 Johannes =2
1:7. We gaan weer naar de tekst kijken met de 5 W- vragen. d
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Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.

Over Wie gaat het in dit vers? Het gaat over de mensen die in het licht wandelen van de
Heere Jezus, want Hij is het Licht der wereld.

Wat gebeurt er als je in het licht wandelt? De Heere Jezus is het Licht van de Wereld. Hij laat
zien dat we zondig zijn. Hij kwam om onze zonden te vergeven. En Hij zorgt er voor dat we in
het licht wandelen met anderen. Dan mogen we God daar samen voor danken. Bijvoorbeeld
als we naar de kerk gaan.

Wanneer hebben we die gemeenschap? Als we in het licht wandelen. Als de Heere bij ons
is merken we dat we van elkaar houden.

Waarom? Want Zijn bloed reinigt ons van alle zonden!

Luisteren naar de Bijbel In de Bijbel lezen we dat de Heere Jezus ook voor de gewone dingen zorgt.
Hij gaf hen te eten!

Lees het verhaal in de Kijk en Luister Bijbel 1 Van vijf broden en twee vissen op blz. 148-151
Zingen Psalm 133:1, 2, 3
Gebed

Heere God, U bent het Licht van de wereld. U kwam naar deze aarde om ons te redden van de
zonden. U had de mensen lief en zo mogen we ook elkaar lief hebben. Wilt U ons zelf ook die liefde
geven, want Uw bloed reinigt van alle zonden! Mogen we ook met elkaar genieten van de
zegeningen die U geeft! U daarvoor dankbaar zijn. Om Jezus wil. Amen.
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