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➢ Slingers 

 

Ha jongens en meiden van de Marnixkerk, 

Het is juni en tijd voor de nieuwe maandtekst. Deze maand staat 
het thema centraal: Onderweg… blijdschap.  We lezen in op weg 
naar Vast en Zeker dat Solana, de zus van Sam terug gekomen was. 
Ze was afgedwaald van de weg van Vast en Zeker. Wat geeft dat 
blijdschap in de hemel, maar ook op aarde! De tekst voor deze 

maand staat in Filippenzen 3: 20. We gaan weer naar de tekst 
kijken met de W- vragen.   

 

Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de 
Heere Jezus Christus. Filippenzen 3:20 
 
Over Wie gaat het in dit vers? We lezen over onze wandel. Hoe ben jij onderweg? Ook lezen 
we over de Zaligmaker. Dat is de Heere Jezus. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat 
verloren was.  
Wat moeten wij doen? We moeten de Zaligmaker verwachten. De Heere Jezus zal 
terugkomen op de wolken. Hij is in de hemel en bidt voor ons. Geloof jij dat? Dan hoef je 
niet bang te zijn, want Hij zorgt voor jou! 
Waar? De Heere Jezus is in de hemel. Jij bent nog onderweg op de aarde. 
Wanneer de Heere Jezus terugkomt? Dat zal heel onverwacht zijn. Maar wij mogen Zijn 
komst verwachten! 
 
Luisteren naar de Bijbel In de Bijbel lezen we het verhaal van de verloren penning. De vrouw 

was een penning kwijt. Wat was er blijdschap toen ze hem gevonden had! God zoekt het 

verlorene. Wij hebben Hem nodig. Wat is er blijdschap als de Zaligmaker ons vindt! 

Lees het verhaal in de Kijk en Luister Bijbel 3 De verloren penning op blz. 132-135 

Zingen: Jezus is de Goede Herder, Psalm 23 

Gebed 

Er mag blijdschap zijn in ons hart, omdat we weten dat U mensen zoekt die verloren zijn. U 

wil ze bij God terug brengen. We danken U dat er een Zaligmaker is in de hemel, Die ons en 

ook anderen wil vergeven. We mogen daarin wandelen en uitkijken naar Zijn komst. Om 

Jezus wil. Amen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


