
Ha jongens en meiden van de Marnixkerk, 

Het is april en tijd voor de nieuwe maandtekst. Deze maand staat het thema centraal: 
Onderweg… een reddingsplan. We lezen in “Op weg naar Vast en Zeker” dat de Opperherder 
is gekomen om wat kapot gemaakt is heel te maken. Dat is genade. De tekst die we deze 
maand leren gaat er over dat we moeten zien op de overste Leidsman, de Heere Jezus,  die 
het kruis heeft verdragen om de zonden te vergeven. Hij heeft het werk goed gedaan en mag 
nu zitten aan Gods Rechterhand.  De tekst voor deze maand staat in 
Hebreeën 12:2. We gaan weer naar de tekst kijken met de 5 W- vragen.   
 

Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, 
voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en 
schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.’ 
 
Over Wie gaat het in dit vers? Over de Heere Jezus. Hij is de Leidsman en 
Voleinder van het geloof. 
Wat heeft Hij gedaan? Het kruis verdragen en de schande veracht. 
Waar zit Hij nu? Aan de rechterhand van God. Zijn werk is klaar. Hij heeft voor de zonden 
betaald.  
Wanneer mag je weten dat Hij dat werk heeft gedaan? Je mag naar Hem kijken, op Hem 
zien. In deze lijdenstijd horen we veel over Hem. Denk er over na wat Hij heeft gedaan.  
Waarom deed de Heere Jezus dit? De Heere Jezus wist dat door Zijn lijden  het weer goed 
zou zijn tussen God en ons. Dat gaf Hem vreugde en daarom heeft Hij het kruis gedragen en 
de schande veracht.  
 

Luisteren naar de Bijbel In de Bijbel lezen we dat de mensen niet wilden luisteren naar God. 

Dat zorgde voor een afstand tussen God en de mens. Maar God hield van de mensen. Hij 

wilde Zijn genade geven. Zelfs aan de moordenaar aan het kruis.  

Lees het verhaal in de Kijk en Luister Bijbel 3 De Heere Jezus en de moordenaar aan het 

kruis op blz. 158-163 

Zingen: Psalm 51 

Gebed 

Dank U Heere God, dat U een reddingsplan heeft gemaakt, zodat we weer vergeving en 

vrede kunnen ontvangen. Mogen we kijken naar de Heere Jezus, Die de straf wilde dragen 

van onze zonden en Hem danken voor de vergeving die Hij aan ons geeft. Hij beloofde aan 

de moordenaar aan het kruis een plaats in de hemel. Dat beloofd U ook aan ons! Dank U 

wel. Om Jezus wil. Amen. 
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